DAINT LAMBERT,

PATRON
DE WOLUWE

Elément de la chasse de saint Remacle représentant saint Lambert.
Eglise Saint-Sébastien de Stavelot. Cuivre doré, art mosan, milieu du XllIe siécle (© KIK-IRPA).

L'histoire se passe durant le “siecle des saints”, en pleine christianisation
de nos régions aux VlIe et VllIe siecles. Saint Lambert s’illustre en tant
qu’évangéliste parmi une population encore fort empreinte de culture
gallo-romaine et dans un contexte instable, marqué par les meurtres
politiques et les confits fratricides pour la détention du pouvoir.

LAMBERT, EVEQUE DE MAESTRICHT

Vita Landiberti episcopi Traienctensis vetustissimal est un témoignage de premiere main relatant la
vie du saint. Ony apprend que Lambert est issu d'une famille chrétienne riche et puissante de Maes-
tricht, siege épiscopal du royaume meérovingien dAustrasie (I'un des grands royaumes francs issus
du démembrement du domaine du roi Clotaire 1¢" en 561).

Lassassinat de son mentor, I'évéque Théodard, vers 669/670, lamene a prendre sa place sur le siege
épiscopal de Maestricht, appuyé par le roi Childéric II. Mais d'intenses rivalités opposent les royaumes
d’Austrasie et de Neustrie et I'assassinat de Childé-
ric en 675 oblige Lambert a se retirer durant sept
ans a l'abbaye de Stavelot. Il y mene une vie de
grande pieté, édifiant les moines par sa chasteté et
son humilité, mais aussi par sa vigueur physique et
son courage. Il récupere son role dévéque en 682.

MARTYR ET CULTE

La mort de Lambert survient entre 698 et 705, a
Liege, quin'est encore qu'un modeste domaine rural
appartenant a I'évéché de Maestricht. Les neveux
de Lambert auraient assassiné deux personnages
apparentés a un important dignitaire de l'adminis-
tration des domaines royaux, hostile a ['évéque.
En représailles, Dodon, le haut dignitaire en ques-
Koninkrijk Austrasié tijdens het bewind van Childeric Il (662-673) tion, fit & son tour assassiner Lambert d’'un coup de
lance, acte qui lui conféra aussitot le statut de martyr. Rapatrié a Maestricht, le corps ne tarda pas a
devenir le centre d'événements surnaturels qui se manifesterent également sur le lieu de son deéces.
Cest a l'initiative de son successeur, saint Hubert, que la translation des restes de saint Lambert 3
Liege s'opéra vers 713/714. La cité mosane, désormais dépositaire de reliques, allait rapidement de-
venir un important centre de pelerinage avec pour corollaire le transfert du siege épiscopal.

Royaume d’Austrasie durant le regne de Childéric Il (662-673)

Saint Lambert fut trés populaire dés le Moyen Age. En Belgique, prés de
150 éqglises paroissiales lui sont dediées. Son culte est aussi présent en Alle-
magne, en Autriche et dans le nord de la France.
Saint quérisseur a vocation universelle, Lambert patronne notamment des fon-
taines miraculeuses censées soigner les yeux, la paralysie, les fievres, les rhu-
matismes, la goutte ou les maux de dents.

LAMBERT A WOLUWE

Bien qu’une légende du XVIlIIe siecle affirme que la paroisse Saint-Lam-
bert aurait été fondée par saint Hubert en personne, c'est une charte
de 1187 qui atteste que notre Woluwe est bel et bien voué au saint
patron liégeois. La premiere phase de construction de I'église date de
a Méme époque.
N 1936, la reconnaissance officielle par le gouvernement darmoiries
communales reprend saint Lambert et le blason de la famille de Hin-
nisdael, derniere famille sei-
gneuriale de Woluwe avant
a  Révolution francaise.
Jusquaux années 1960, I3
procession annuelle de 3
paroisse déroulait son pieux
cortege, le dimanche suivant
le 17 septembre, au travers du
vieux centre villageois.

Le blasonnement de Woluwe-Saint-Lambert
annonce ceci :

“De sable au chef d'argent chargé de trois
oiseaux de sable becqués et membrés de
gueules rangés, I'écu posé devant et vers la
dextre d’un saint Lambert tenant de la dextre
une crosse épiscopale tournée a senestre, de
la senestre un livre ouvert et écrasant sous ses
pieds un guerrier casqué tenant de la senestre
une épée, le tout dor.”

En francais contemporain, on dira : écu noir
avec une bande blanche sur le
dessus qui reprend trois oiseaux
noirs au bec et aux pattes rouges
alignés, I'écu est posé devant et
vers la droite d'un saint Lambert
tenant de la main droite une crosse
épiscopale tournée vers la droite,
de la main gauche un livre ouvert
et écrasant sous ses pieds
un guerrier casque et
tenant une épée de la

La place Saint-Lambert s'est
quant a elle developpee
spontanément a partir des
annees 1900. Depuis un espace
vide résultant de la démolition de
quelques maisons du début de la
rue Saint-Lambert jusquau termi-
nus toujours plus large du tram
28, elle a acquis définitivement main gauche, le tout
son statut de place en 1952 lors de - les personnages -
'élargissement de la rue Voot. Elle étant jaunes.
a eté réeamenagee en 2016 afin de
lui donner un caractere plus pié-
tonnier et convivial.

Statue en bois polychromé
représentant saint Lambert,
église Saint-Lambert

a Woluwe-Saint-Lambert,
XVIIIe siecle

(© collection communale)

Gepolychromeerd houten
beeld van Sint-Lambertus.
Sint-Lambertuskerk van Sint-
Lambrechts-Woluwe, 18¢ eeuw
(© gemeentelijke collectie)

1. La vie la plus ancienne de Lambert évéque de Maestricht.

SINT-LAMBERTUS,
PATROONHEILIGE
VAN WOLUWE

Element van het schrijn van Sint-Remacle dat Sint-Lambertus voorstelt.
Sint-Sebastiaanskerk in Stavelot. Verguld koper, Maaslandse kunst, midden 13¢ eeuw (© KIK-IRPA).

Het verhaal speelt zich af in de “eeuw der heiligen’; in volle kerstening

van onze streken in de 7¢ en 8¢ eeuw. Sint-Lambertus werd beroemd als
evangelist onder een bevolking die nog sterk beinvloed was door de Gallo-
Romeinse cultuur en in een onstabiele context, die gekenmerkt werd door
politieke moorden en broedertwisten om de macht.

LAMBERTUS, BISSCHOP VAN MAASTRICHT

"Vita Landiberti episcopi Traienctensis vetustissima“? is een verslag uit de eerste hand van het leven
van de heilige. Daarin vernemen we dat Lambertus afkomstig was uit een rijke en machtige chris-
telijke familie van Maastricht, de bisschopszetel van het Merovingische koninkrijk Austrasié (een van
de grote Frankische koninkrijken die waren ontstaan uit de opsplitsing van

het domein van koning Clotaire I in 561).

De moord op zijn mentor, bisschop Theodard, rond 669/670,

bracht hem ertoe diens plaats in te nemen op de bis-

schopszetel van Maastricht, gesteund door koning

Childeric Il. Maar hevige rivaliteit tussen de koninkrij-

ken Austrasié en Neustrié en de moord op Childeric in

675 dwong Lambertus om zich voor zeven jaar terug

te trekken in de abdij van Stavelot. Daar leidde hij een

leven van grote vroomheid en waren zijn kuisheid en

nederigheid, maar ook zijn lichamelijke kracht een

voorbeeld voor de monniken. In 682 werd hij weer

bisschop.

MARTELAAR EN CULTUS

Lambertus stierf tussen 698 en 705 in Luik, dat toen
nog een bescheiden landelijk gebied was dat bij het
bisdom Maastricht hoorde. De neven van Lambertus
zouden twee personen hebben vermoord die verwant
waren met een belangrijke hoogwaardigheidsbekle-
der in het bestuur van de koninklike domeinen, die
vijandig stond tegenover de bisschop. Als vergelding
liet Dodon, de hoogwaardigheidsbekleder in kwestie,
Lambertus vermoorden met een speer, een daad die
hem onmiddellijk de status van martelaar oplever-
de. Het lichaam werd gerepatrieerd naar Maastricht
en werd al snel het middelpunt van bovennatuurlijke
gebeurtenissen die zich ook op de plaats van overljj-
den voordeden.

Het was op initiatief van zijn opvolger, Sint-Hubertus,
gat de overblijfselen van Sint-Lambertus rond 713/714
naar Luik werden overgebracht. De stad Luik, nu een bewaarplaats van relikwieén, werd spoedig
een belangrijk bedevaartsoord, met de overdracht van de bisschopszetel als gevolg.

Vitrail représentant le martyr du saint, église Saint-Lambert
a Woluwe-Saint-Lambert (© collection communale)
Martelaarschap van Sint-Lambertus. Glas-in-lood,
Sint-Lambertuskerk in Sint-Lambrechts-Woluwe

(© gemeentelijke collectie)

Sint-Lambertus was zeer populair vanat de Middeleeuwen. In Belgié zijn bijna 150 parochiekerken
aan hem gewijd. Zijn cultus is ook aanwezig in Duitsland, Qostenrijk en in het noorden van Frankrijk.
Lambertus, een genezer met een universele roeping, is de patroonheilige van wonderbaarlijke fon-
teinen die ogen, verlammingen, koortsen, reuma, jicht of tandpijn zouden genezen.

LAMBERTUS IN WOLUWE

Het blazoen van het wapen luidt als volgt:
“Van sabel met het schildhoofd van zilver
beladen met drie naast elkander geplaatste
vogels van sabel, gebekt en gepoot van keel,
het schild geplaatst voor en naar de rechterzijde
van eenen Heiligen Lambertus houdende in
de rechterhand een naar linksch gewenden
bisschopsstaf, in de linkerhand een open
boek en onder zijne voeten verpletterend
een gehelmden krijgsman houdende in de
linkerhand een zwaard, dit alles van goud”

Hoewel een legende uit de 18° eeuw beweert dat de pa-
rochie Sint-Lambertus door de heilige Hubertus zelf werd
gesticht, is het een oorkonde uit 1187 die bewijst dat ons
Woluwe wel degelijk aan de patroonheilige van Luik is ge-
wijd. De eerste fase van de bouw van de kerk dateert uit
dezelfde periode.

In 1936 erkent de regering Sint-Lambertus officieel als het
wapenschild van de gemeente samen met het wapenschild
van de familie van Hinnisdael, de laatste adellijke familie
van Woluwe voor de Franse Revolutie. Tot in de jaren 1960
vond de jaarlijkse processie van de parochie plaats op de
zondag na 17 september door het oude dorpscentrum.

In hedendaags Nederlands zou men
zeggen: Het wapen is zwart van kleur met
in het zilveren schildhoofd drie zwarte

vogels. De vogels hebben rode snavels
en poten. Schuin achter het schild
staat in het goud, de als schildhouder
functionerende, heilige Lambertus.
De heilige houdt in zijn rechterhand
een bisschopsstaf vast en in zijn
linkerhand een opengeslagen boek.
De heilige staat op een gehelmde
krijgsman die in zijn hand een
zwaard vasthoudt. 0ok deze
krijgsfiguur is van goud.

Het Sint-Lambertusplein ontwikkelde zich spontaan vanaf
de jaren 1900. Van een lege ruimte als gevolg van de af-
braak van enkele huizen aan het begin van de Sint-Lam-
bertusstraat tot het steeds breder wordende eindpunt van
tram 28, kreeq het aefinitief zijn status van plein in 1952
toen de Vootstraat werd verbreed. Het plein werd in 2016
heringericht om het aangenamer te maken voor voetgan-
gers en het een gezelliger karakter te geven.

1. Het vroegste leven van Sint-Lambertus, bisschop van Maastricht.
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