Adrienne BT
Gommers

Née a Anderlecht le 19 mars 1920 d’Adrien Gommers, vétéran de
14-18, et Angele Lowaert. Elle a un frere ainé, René.

Lors de 'éclatement de la querre, Adrienne Gommers est étu-
diante en philosophie et lettres aux Facultés universitaires Saint-
Louis. Rapidement, toute la famille cherche a se rendre utile, a
participer a son échelle a letfort de guerre. Quand elle relatera
plus tard les événements, elle parlera toujours en «nous ».

Adrienne Gommers rejoint le groupe "Les amis de Charles", fondé par le notaire jettois Charles Woeste,
réseau affilié au Réseau Zéro. Des le mois d'octobre 1940, elle interrompt ses études pour se consa-
crer a sa mission de chef du département "Usines" du groupe. Premiere femme a diriger un secteur,
elle recrute ses propres agents. Elle transmet des plans, des renseignements sur la production, les
réquisitions et les livraisons allemandes, sur les horaires de
fonctionnement et les cibles a bombarder. En parallele, avec
ses parents, elle héberge et ravitaille des soldats allies. Son
pere était lui-méme en contact avec le réseau A.B.C,, lié au
Mouvement national belge, un autre groupe de résistance.
Malheureusement, le traitre Prosper de Zitter a réussi a infil-
trer leur ligne d'évasion et cause l'arrestation de 24 personnes
le 16 juillet 1941, dont Adrienne Gommers et ses parents. Ils
sont enfermés a la prison de Saint-Gilles. Au secret durant
six mois, Adrienne Gommers subit de violents interrogatoires
par la Gestapo. En janvier 1942, la famille est déportée vers
Hambourg, ou elle attend son proces pendant un an. Avide de
continuer a évoluer d'une maniére ou d'une autre, Adrienne
Gommers apprend lallemand grace a une bible trouvée dans
sa cellule et en écoutant ses gedliers. La famille est jugée a
Essen enjanvier 1943, les deux femmes voient pour la derniere
fois Adrien Gommers, qui decede durant le proces. Adrienne
Gommers écope de deux ans et demi de travaux forcés et
du statut Nacht und Nebel, un régime particulierement dur
réserve aux prisonniers que le Reich souhaite faire disparaitre
dans la "nuit et le brouillard". Mére et fille sont déportées vers
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Adrienne Gommers avant I'éclatement de la guerre
Adrienne Gommers voor het uitbreken

Ravensbrick en mars 1943 et découvrent la violence gratuite
et la déshumanisation. Elles subissent les travaux forcés et ne

D

Geboren te Anderlecht op 19 maart 1920 als dochter van Adrien
Gommers, veteraan van de oorlog 14-18, en Angéle Lowaert. Ze
heeft een oudere broer, René.

Toen de oorlog uitbrak, studeerde Adrienne Gommers filosofie
en literatuur aan de Facultés universitaires Saint-Louis. Het hele
gezin probeerde zich snel nuttig te maken, om op hun manier
geel te nemen aan de oorlogsinspanningen. Wanneer zij later
over de gebeurtenissen vertelde, sprak zij altijd in de “wij-vorm’.

Adrienne Gommers werd lid van de groep “Les amis de Charles”, opgericht door de Jette-notaris
Charles Woeste, een netwerk gelieerd aan het Réseau Zéro. Vanat oktober 1940 onderbrak zij haar
Studie om zich te wijden aan haar missie als hoofd van de afdeling “Fabrieken” van de groep. Als
eerste viouw aan het hoofd van een sector rekruteerde ze haar eigen agenten. Ze gaf plannen door,
informatie over productie, Duitse vorderingen en leveringen, bedieningstijden en te bombarderen
doelen. Tegelijkertijd gaf ze met haar ouders onderdak en bevoorrading aan geallieerde soldaten. Haar
vader stond zelf in contact met het A.B.C.-netwerk, dat verbonden was met de Belgische Nationale
Beweging, een andere verzetsgroep. Helaas wist de verrader Prosper de Zitter te infiltreren in hun
viuchtlijn en zorgde hij ervoor dat op 16 juli 1941 24 mensen werden gearresteerd, waaronder Adrien-
ne Gommers en haar ouders. Zij werden opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. Adrienne Gom-
mers werd gedurende zes maanden opgesloten en door de Gestapo gewelddadig verhoord. In janu-
ari 1942 werd het gezin gedeporteerd naar Hamburg, waar ze een jaar lang op hun proces wachtten.
Adrienne Gommers wilde zich op de een
of andere manier blijven ontwikkelen en
leerde Duits uit een bijbel die ze in haar
cel vond en door naar haar cipiers te
luisteren. Het gezin stond in januari 1943
terecht in Essen en de twee vrouwen
zagen Adrien Gommers voor het laatst,
die tijdens het proces overleed. Adrienne
Gommers werd veroordeeld tot tweeén-
half jaar dwangarbeid en tot de status
van Nacht und Nebel, een bijzonder hard
regime voor gevangenen die het Reich
in de “nacht en mist” wilde laten ver-

La famille Gommers vers 1930
De familie Gommers rond 1930
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van de oorlog o nt séparées que quand Adrienne Gommers tombe malade

et est envoyee au Revier, le semblant d'infirmerie du camp, auquel elle survit grace a laide de ses
amies. Sa mere disparait dans les transferts massifs organisés par les nazis en mars 1945 a l'approche
des Alliés. Elle est secourue par la Croix-Rouge en avril 1945 (voir encadré Ravensbrick).

dwijnen. Moeder en dochter werden in
maart 1943 naar Ravensbrick gedepor-
teerd en ontdekten daar zinloos geweld
en ontmenselijking. Ze werden onder-
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En vacances avec son amie Marcelle Declercq
Op vakantie van haar vriendin Marcelle Declercq
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worpen aan dwangarbeid en
werden pas gescheiden toen

Une fois rentrée, elle reprend ses études de philologie a I'Université catholique de

Louvain (UCL),

Adrienne Gommersziekwerden

quelle termine en 1947. Elle obtient ensuite un diplome dagrégation qui lui permet de
trouver une charge de professeur de francais et littérature. Mais sa longue déten-

tion a fait naitre en elle une nouvelle mission. Elle entame en 1949 des études

de médecine, de front avec un doctorat en Lettres a la Sorbonne, a Paris, quelle
obtient en 1950, et sa charge de professeur. Elle obtient son diplome de méde-
cine en 1956 et choisit de se spécialiser en endocrinologie. Elle devient chargée de
cours a I'UCL en 1967 puis soriente vers la gérontologie-gériatrie et les soins hos-
pitaliers au sein de I'Ecole de Santé publique de I'UCL, fondée a cette époque. Elle
devient pionniere dans la formation des soignants, particulierement des infirmiers,
metier quelle a toujours considéré essentiel et pour lequel elle souhaitait une for-
mation universitaire. A sa mort, elle légue ses biens a I'UCL et au CPAS de Woluwe-
Saint-Pierre afin que son ceuvre pour les personnes agees soit poursuivie.

En plus de ses nombreuses activités professionnelles et academiques, la Professeure
Adrienne Gommers s‘investit dans plusieurs associations liées aux droits des prison-
niers politiques et invalides de guerre. Elle décede le 17 ao0t 2007

GENERALE ET DES PENSIONS
naar het Revier werd gestuurd,

de schijnbare ziekenboeqg van
het kamp, waar ze met de hulp
van haar vrienden overleefde.
~ Haar moeder verdween bij de
massale overdrachten die de
nazis in maart 1945 organi-
seerden toen de geallieerden
naderden. Ze werd gered door
het Rode Kruis in april 1945 (zie
kader Ravensbrick).

.| MINISTERIE VAN HET ALGEMECN
| BESTUUR EN DER PENSIOENEN
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Eenmaal thuis hervat ze haar studie filologie aan de
Université catholique de Louvain (UCL), die ze in 1947 afrondt.
Vervolgens behaalde ze een diploma aggregaat waarmee ze een baan
als lerares Frans en literatuur kon vinden. Maar haar lange gevangenschap gaf haar een

Adrienne Gommers durant |'un
de ses nombreux voyages
Adrienne Gommers tijdens
een van haar vele reizen

Décorations décernées a Adrienne Gommers

Grand Officier de I'Ordre de Léopold II

Commandeur de |'Ordre de la Couronne

Officier de I'Ordre de Léopold II

Chevalier de I'Ordre de la Couronne avec palme
Croix de Guerre 1940-1945 avec palme

Médaille de la Résistance armée 1940-1945

Statut de Prisonnier politique de la Guerre 1940-1945
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King’s Medal for Courage in the cause of Freedom (UK)

Onderscheidingen toegekend
aan Adrienne Gommers

Grootofficier in de Orde van Leopold II
Commandant in de Kroonorde

Officier in de Orde van Leopold I

Ridder in de Kroonorde met palm
Oorlogskruis 1940-1945 met palm

Medaille van het gewapend Verzet 1940-1945
Status van politiek Krijgsgevangen 1940-1945

© NS WA WNN

King’s Medal for Courage in the cause of Freedom (UK)

nieuwe opdracht. In 1949 begon ze medicijnen te studeren en
in 1950 promoveerde ze aan de Sorbonne in Parijs tot doctor in
de literatuur en kreeqg ze een baan als docent. Ze behaalde haar
diploma in 1956 en koos voor de specialisatie endocrinologie. In
1967 werd zij docent aan de UCL en vervolgens ging zij zich be-
zighouden met gerontologie-geriatrie en ziekenhuiszorg aan de
toen opgerichte UCL school voor volksgezondheid. Zij werd een
pionier in de opleiding van verzorgenden, met name verpleeg-
kundigen, een beroep dat zij altijd essentieel vond en waarvoor
Zij een universitaire opleiding wilde. Bij haar overlijden liet zij
haar bezittingen na aan de UCL en het OCMW van Sint-Pieters-
Woluwe, zodat haar werk voor ouderen kon worden voortgezet.

Naast haar talrijke professionele en academische activiteiten
was professor Adrienne Gommers betrokken bij verschillende
verenigingen die zich inzetten voor de rechten van politieke ge-
vangenen en oorlogsinvaliden. Zij overleed op 17 augustus 2007,

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

www.woluwe1200.be
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' Ravensbriick

die de herinnering van de overlevenden achtervolgt

Depuis son ouverture en 1939, le camp de concentration de Ravens-
brick est réservé aux femmes. S'il n'est pas le seul camp du
1e Reich qui accueille des tfemmes, il est le seul a leur étre spécia-
ement réservé. Un camp pour hommes y est adjoint, afin de fournir
une main dceuvre pour tout ce qui touche au batiment. Un camp
annexe de rééducation pour adolescentes a également existé, I'Ucker-

mark-Jugendschutzlager, réaffecté en camp d'exter-
mination durant la derniere période d'existence

de Ravensbrick.

A Ravensbrick sont internées des prison-
nieres politiques, raciales et des "indesi-
rables" notamment des prisonnieres
de droit commun. Des enfants juifs
e et tziganes y sont egalement in-
Fccal s ternés, partageant le destin fu-
LeRs 3 ¢m ~nestedeleurmere etsoumis
3 - % 3la méme maltraitance.
G2y Dés I'age de 12 ans, les
filles rejoignent les
femmes aux travaux
forcés, alors que les
garcons sont envoyés vers des camps pour hommes. Avant cet dge, les enfants sont confines
dans les baraquements pendant les heures de travail. Rares sont ceux qui ont survécu. Comme
dans les autres camps de concentration, des "sélections pour le travail" ont lieu quotidiennement
et les "inaptes" sont assassinées, toujours dans des conditions atroces. Enfin, Ravensbrick sert de
principal camp d'entrainement pour les gardiennes de la SS.

Entre 1939 et 1945, plus de 130.000 prisonnieres vy transitent. Au plus fort de son occupation en jan-
vier 1945, elles sont 50.000. A partir de l'automne 1944, le Comité international de la Croix-Rouge
entame des négociations avec Himmler qui, a I'insu d'Hitler, y voit une opportunité de se faire
bien voir des Alliés. Non sans mal, la Croix-Rouge obtient |a libération de 1500 personnes les 23 et
24 avril 1945. Parmi elles se trouvent Adrienne Gommers et Lily de Gerlache.

LLes roses de /De rozen

van RavensbrucRk

|'histoire commence a Lidice (actuelle Tchéquie), un village intégralement détruit en 1942, en repre-
sailles a I'assassinat d'un dignitaire nazi. Les hommes sont fusillés, les femmes déportées a Ravens-
brick et les enfants gazés a Chetmno (actuelle Pologne).

Des 1947, le nouveau village de Lidice est construit a quelques kilometres et le site de l'ancien vil-
age est transformeé en Mémorial; il abrite notamment le monument aux enfants victimes de la
guerre. En 1955, une roseraie y est inaugurée. Par la suite, des rescapées de Lidice prennent |'ini-
tiative de planter 150 rosiers a Ravensbrick, a I'emplacement de ['une des fosses communes. Cest
ainsi quest née la tradition d’honorer les femmes de Ravensbrick avec des roses et des rosiers
venus du monde entier. Malheureusement, beaucoup des plants périssent a cause du climat et de
a nature du sol ; ainsi nait I'idée de créer une rose spécialement pour Ravensbriick.

|3 rose "Résurrection" est plantée pour la premiere fois a Paris, au Mémorial de |la Déportation, a
‘occasion du 30¢ anniversaire de la libération du camp en 1975. A Woluwe-Saint-Lambert, on en
trouve au Mémorial Ravensbrick (parc Georges Henri) et ici, a I'entrée de allée Adrienne Gommers
& Anne-Marie van Qost-de Gerlache.

Het verhaal begint in Lidice (het huidige Tsjechié), een dorp dat in 1942 volledig werd verwoest als
vergelding voor de moord op een nazi-functionaris. De mannen werden doodgeschoten, de vrou-
wen gedeporteerd naar Ravensbriick en de kinderen vergast in Chetmno (nu Polen).

In 1947 werd een paar kilometer verderop het nieuwe dorp Lidice gebouwd en werd de plaats van
het oude dorp omgevormd tot een gedenkteken, met onder meer het monument voor de Kind-
slachtoffers van de oorlog. In 1955 werd daar een rozentuin ingehuldigd. Later namen overlevenden
uit Lidice het initiatief om 150 rozenstruiken te planten in Ravensbriick, op de plaats van één van
de massagraven. Zo ontstond de traditie om de vrouwen van Ravensbrick te eren met rozen en
rozenstruiken uit de hele wereld. Helaas vergingen veel planten door het klimaat en de staat van
de bodem, zodat het idee ontstond om speciaal voor Ravensbrick een roos te creéren.

De roos “Resurrection” werd voor het eerst geplant in Parijs, bij het Gedenkteken van de deportatie,
ter gelegenheid van de 30¢ verjaardag van de bevrijding van het kamp in 1975. In Sint-Lambrechts-
Woluwe kunt u ze vinden bij het Gedenkteken van Ravensbrick (Georges Henripark) en hier, bij de
ingang van de Adrienne Gommers & Anne-Marie van Oost-de Gerlachedreef.

y Het Ramp van

Le groupe statuaire du mémorial représente le sol boueux et remué du camp, qui a hanté le souvenir des survivantes
De beeldengroep van het gedenkteken stelt de modderige en omgewoelde grond van het kamp voor,

La rose "Résurrection"
De roos “Resurrection”

Sinds de opening in 1939 was het concentratiekamp Ravensbrick gereserveerd voor viouwen.
Hoewel het niet het enige kamp in het Derde Rijk was dat viouwen huisvestte, was het wel het
enige kamp speciaal voor hen. Er was een mannenkamp aan verbonden, om arbeidskrachten
te leveren voor alle bouwwerkzaamheden. Er was ook een bijgevoegd heropvoedingskamp
voor tienermeisjes, het Uckermark-jJugendschutzlager, dat in de laatste periode van het bestaan
van Ravensbrick werd gebruikt als vernietigingskamp.

Ravensbrick werd gebruikt om politieke, raciale en ‘ongewenste” gevangenen te interneren. In
dit kamp werden ook Joodse en zigeunerkinderen geinterneerd, die hetzelfde lot ondergingen
als hun moeders en aan dezelfde mishandelingen werden onderworpen. Vanaf 12 jaar werden
meisjes naar dwangarbeid met viouwen gestuurd, terwijl jongens naar mannenkampen wer-
den gestuurd. Voor die leeftijd werden kinderen opgesloten in barakken tijdens de werkuren.
Slechts weinigen overleefden. Net als in andere concentratiekampen vonden dagelijks “selec-
ties voor werk” plaats en werden de ‘ongeschikten” vermoord, altijd onder afschuwelijke om-
standigheden. Ravensbrick diende tenslotte als belangrijkste opleidingskamp voor viouwelijke
SS-bewakers.

Tussen 1939 en 1945 passeerden meer dan
130.000 viouwelijke gevangenen het kamp. Op
hethoogtepuntvan de bezettinginjanuari 1945
waren er 50.000 vrouwelijke gevangenen. In
de herfst van 1944 begon het Internationale

Comité van het Rode Kruis onderhandelin-

gen met Himmler die, zonder medeweten
van Hitler, een kans zag om zichzelf in een
goed daglicht te stellen bij de geallieerden.
Niet zonder moeite kreeg het Rode Kruis op
23 en 24 april 1945 1500 mensen vrij. Onder
hen waren Adrienne Gommers en Lily de
Gerlache.

Timbre belge réalisé par Oscar Bonnevalle
a l'occasion du 25¢ anniversaire de la libération
des camps de concentration, figurant les mains
de Lily de Gerlache
Belgische postzegel gemaakt door
Oscar Bonnevalle voor de 25e verjaardag
van de bevrijding van de concentratiekampen,
met de handen van Lily de Gerlache

www.woluwe1200.be




[La Baronne - Barones

Lily de Gerlache [EZEEI010

Portrait de Lily de Gerlache
peu de temps apres la guerre
Portret van Lily de Gerlache
kort na de oorlog

Anne-Marie van 0ost, mieux connue sous le prénom de
Lily, est née le 20 octobre 1923 au chateau familial de I'Ast,
a Huysse (Flandre orientale). Son pere, Georges van 0ost,
était conseiller provincial et industriel du textile, anobli en
1937. Sa mere, Marie-Louise Douville de Franssu, était issue
de la noblesse francaise. Elle avait un frere, de deux ans son
cadet, Henri.

Elle na que 16 ans quand la querre éclate. Le chateau est
alors requisitionné par I'armée allemande. La cohabitation
est gerée avec intransigeance par sa mere, qui impose ses
regles aux soldats de la Wehrmacht. Le pere, lui, réside prin-
cipalement dans la maison familiale de Gand, sous prétexte
de s'occuper de son usine. En réalité, il utilise les deux rési-
dences et l'usine comme boites aux lettres et refuges pour
Armee secrete, une organisation de la Résistance initiée
par des militaires belges et dépendant du gouvernement
belge en exil. Henri, quant a lui, transporte messages et
armes.

Lily van Qost participe a l'organisation de camps quides pour
les enfants des prisonniers de guerre, elle sengage aupres
de la Croix-Rouge en tant qu'ambulanciere et téléphoniste,
elle distribue des repas au foyer Léopold lll de Gand. En 1943, le domaine de 'Ast héberge pendant
deux mois un camp pour enfants de prisonniers, avec le salut quotidien au drapeau belge, sans se
soucier des soldats allemands.

En 1943, Lily van Oost rejoint les rangs de 'Armée secrete. Elle profite de ses déplacements a vélo
entre Huysse et Gand pour assurer ses missions de messagere pour I'état-major de la Zone Ill. A partir
du printemps 1944, elle fait la liaison et transmet des ordres secrets entre I'état-major et les maqui-
sards. Le 1erjuin 1944, suite a annonce par Radio-Londres de I'imminence du débarquement (« Les
sanglots longs des violons de I'automne »), son action s'intensifie. Les ordres fusent, les parachu-
tages se multiplient, les troupes secretes se mettent en mouvement, les armes circulent. Ingénieuse
et courageuse, Lily van Oost ne se démonte pas quand ses parents sont arrétés comme otages, que
son frere est forcé de se cacher et qu'elle se sait elle-méme recherchée. Vers la fin juillet 1944, elle se
résout a disparaitre a son tour, par précaution. Elle est arrétée a Bruxelles le 28 juillet par la Geheime
Feldpolizei (GFP), alors quelle venait chercher une fausse carte d’identité.

Apres plusieurs semaines a la prison de la Nouvelle Promenade de Gand, elle est déportée en Alle-
magne. Elle est transtérée a Ravensbrick le 3 septembre 1944. Elle y passe huit mois avant détre libe-
rée suite a I'accord négocié par la Croix-Rouge (voir encadré Ravensbrick). Son retour a la vie est mar-
qué par la nouvelle du déces de son jeune frere en féevrier 1945, dans un accident de camion militaire.

Elle épouse l'ancien résistant, ensuite pilote a la Royal Air Force et plus tard explorateur polaire Gaston
de Gerlache le 27 ao(t 1946. De cette union naissent cing enfants. Elle partage avec son pére 'amour
pour les roses. Il avait creé en 1926 la Société royale nationale des Amis de la Rose, dont elle assure |a
présidence apres lui. Elle fonde aussi la Fédération Mondiale des Sociétés de Roses en 1968. Pas moins
de 3 rosiers portent son nom. A la suite
de son époux, elle devient bourgmestre
de Mullem en 1970. Elle y effectue un
mandat, marqué par la grande fusion
des communes.

Tres active pour la memoire du camp
de Ravensbrick, elle est, avec Adrienne
Gommers, l'une des chevilles ouvrieres
du Mémorial Ravensbrick de Woluwe-
Saint-Lambert, inauguré en présence de
|a Reine Paola en 2000.

Lily de Gerlache est décédée le 2 mars
2020.
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La Baronne de Gerlache a été faite citoyenne d’honneur
de Woluwe-Saint-Lambert en 2015

De Barones de Gerlache werd in 2015 tot ereburger

van Sint-Lambrechts-Woluwe benoemd

Anne-Marie van Oost, beter bekend als Lily, werd op 20 oktober 1923 gebo-
ren op het familiekasteel Ast in Huise (Oost-Vlaanderen). Haar vader, Georges
van 0ost, was provincieraadslid en textielindustrieel die in 1937 verheven
werd in de adelstand. Haar moeder, Marie-Louise Douville de Franssu, was
van Franse adel. Zij had een twee jaar jongere broer, Henri.

/e was pas 16 toen de oorlog uitbrak. Het kasteel werd gevorderd door het
Duitse leger. Haar moeder leidde het huishouden op onbuigzame wijze en
legde haar regels op aan de soldaten van de Wehrmacht. De vader daaren-
tegen woont voornamelijk in het ouderlijk huis in Gent, onder het mom van
toezicht houden op zijn fabriek. In werkeljjkheid gebruikt hij beide wonin-
gen en de fabriek als postbus en schuilplaats voor het Geheim Leger, een
verzetsorganisatie die door Belgische soldaten was opgezet en athing van
de Belgische regering in ballingschap. Henri van zijn kant vervoert bood-
schappen en wapens.

Lily van Qost hielp bij het organiseren van opvangkampen voor kinderen van
krijgsgevangenen, werkte voor het Rode Kruis als ambulanceverpleegster
en telefoniste, en deelde maaltijden uit in de Gentse herberg Leopold il In
1943 werd in het landgoed van Ast twee maanden lang een kamp voor Kin-
deren van gevangenen georganiseerd, waarbij dagelijks de Belgische vilag
werd gegroet, ongeacht de Duitse soldaten.

In 1943 sloot Lily van Oost zich aan bij het Geheim Leger. Ze maakte gebruik
van haar fietstochten tussen Huise en Gent om haar koerierstaken voor het hootdkwartier van Zone
Il uit te voeren. Vanat het voorjaar van 1944 onderhield zij contacten en gaf zij geheime orders door
tussen het hoofdkwartier en de maquisards. Op 1 juni 1944, na de aankondiging door Radio-Londen
van de naderende landingen ("Het lange snikken van de herfstviolen”), werd haar actie geintensi-
veerd. Bevelen werden uitgevaardigd, parachutedroppings namen toe, geheime troepen kwamen
in beweging en wapens circuleerden. Lily van Oost, die vindingrijk en moedig was, gaf niet op toen
haar ouders als gijzelaars werden gearresteerd, haar broer moest onderduiken en ze wist dat ze ge-
zocht werd. Eind juli 1944 besloot ze uit voorzorg te verdwijnen. Ze werd op 28 juli in Brussel gear-
resteerd door de Geheime Feldpolizei (GFP) toen ze een valse identiteitskaart kwam ophalen.

Na enkele weken in de Nieuwe Promenade gevangenis in Gent, werd ze naar Duitsland gedepor-
teerd; ze kwam aan in Ravensbrick op 3 september 1944. Ze bracht er acht maanden door alvorens
te worden vrijgelaten na het akkoord dat door het Rode Kruis was onderhandeld (zie kader Ravens-
brick). Haar terugkeer werd gemarkeerd door het nieuws van de dood van haar jongere broer in
februari 1945, bij een ongeval met een militaire vrachtwagen.

i

Le Baron

et la Baronne

dans leur roseraie

a Huysse

De baron en barones
in hun rozentuin

in Huise
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ZIj trouwde op 27 augustus 1946 met de voormalige verzetsstrijder, later piloot van de Royal Air Force
en later ontdekkingsreiziger Gaston de Gerlache. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. Zij
deelde haar vaders liefde voor rozen. In 1926 richtte hij de Koninklijke Nationale Maatschappij “De

Vrienden van de Roos” op, waarvan zij na hem voorzitter werd; 0ok

Décorations décernées
a Lily de Gerlache

Chevalier de I'Ordre de la Couronne

Chevalier de I'Ordre de Léopold Il avec palme
Croix de Guerre 1940-1945 avec palme
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Croix de Prisonnier politique de la Guerre 1940-1945
(chaque étoile correspond a 6 mois de captivité)

Médaille de la Résistance armée 1940-1945

Médaille du Volontaire de gquerre combattant 1940-1945 \

Médaille du Mérite agricole

Décoration de la Croix-Rouge de Belgique 1940-1945
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Chevalier de la Légion d’honneur (France)

10. Chevalier du Mérite agricole (France)

Onderscheidingen toegekend
aan Lily de Gerlache

Ridder in de Kroonorde
Ridder in de Orde van Leopold Il met palm
Oorlogskruis 1940-1945 met palm

Kruis van politiek Krijgsgevangen 1940-1945
(elke ster komt overeen met 6 maand gevangenschap)

Medaille van het gewapend Verzet 1940-1945

Medaille van de Oorlogsvrijwilliger-strijder 1940-1945
Medaille van de agrarische Verdiensten

Onderscheiding van het Belgische Rode Kruis 1940-1945
Ridder van het Erelegioen (Frankrijk)

10. Ridder van agrarische Verdienste (Frankrijk)

richtte zij in 1968 de Wereldfederatie van Rozenverenigingen op.
Niet minder dan 3 rozen dragen haar naam. Na haar man werd zij in
1970 burgemeester van Mullem. Zij vervulde één ambtstermijn, die
in het teken stond van de grote fusie van de gemeenten.

ZIj was zeer actief in de herdenking van het kamp Ravensbrick en
was samen met Adrienne Gommers een van de drijvende krachten
achter het Ravensbrick Memorial in Sint-Lambrechts-Woluwe, dat in
2000 in aanwezigheid van koningin Paola werd ingehuldigd.

Lily de Gerlache overleed op 2 maart 2020
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